
Het probleem dat we zien
Steeds meer mensen in de stad hebben geen tuin, garage, schuur, zolder, etc.
Men heeft geen plek meer om te klussen, maken, rommelen, repareren, leren, etc.

Zonde, natuurlijk, maar wat is hier de impact van?

Circulariteit bloedt dood

Er ontstaat een vicieuze cirkel waarbij zelfredzaamheid verloren gaat, en lage kwaliteit nieuwkoop 
de norm wordt

1. Men heeft geen ruimte, kennis, en middelen om zelf reparaties uit te voeren – wie het geld 
heeft is al snel genoodzaakt een reparatie uit te besteden. Wie krapper zit heeft in de regel 
geen betere optie dan nieuwkoop van lage(re) kwaliteit.

2. Doordat men minder vaak zelf reparaties uit voert raken belangrijke basisskills verloren, 
men wordt minder zelfredzaam, dus eerder genoodzaakt om uit te besteden danwel nieuw te 
kopen.

3. Door het groeiend gebrek aan mensen met deze kennis en ervaring worden capabele makers 
en reparateurs zeldzamer, dus duurder, en kunnen slechter concurreren met steeds goedkoper
wordende, slechter te repareren, nieuwkoop.

Ongeschreven kennis gaat verloren

Met name kennis en ervaring rondom handarbeid, soms eeuwenoud, raakt langzaam verloren 
doordat mensen soms simpelweg geen locatie en/of middelen hebben om die kennis over te dragen. 
In Gouda worden al mooie stappen genomen (drukwerkplaats, club klei, upcycle gouda, etc.) en wij
sluiten hier ons graag bij aan met een meer algemeen georienteerde werkplaats.

Creatieve vrijheid wordt een luxe

Zoals benoemd is een gebrek aan ruimtes met 'vrije invulling', met name in het lagere segment, een 
drijfveer voor de problemen die wij zien. Maar, niet alleen de ruimte zelf, ook de vaak substantiele 
investering in gereedschap en materiaal is een luxe die vaak niet beschikbaar is voor een ieder die 
niet van plan is er 40 uur per week brood mee te verdienen. De aankoop van dergelijke middelen 
voor puur recreatief, incidenteel gebruik past bij veel mensen niet in het budget. Dit ondanks de 
onschatbare meerwaarde van creatieve vrijheid en zelfontwikkeling binnen een samenleving, op alle
gebieden van technologische innovatie tot mentale gezondheid.

Onze oplossing
In één woord: deeleconomie.

In iets meer woorden: Wij willen een locatie starten waar men tegen een klein tarief beschikking 
kan krijgen tot verschillende vormen van projectruimte, gereedschap, en apparatuur. Dit in de vorm 
van een non-profit stichting, waarbij de winst wordt gebruikt voor het verbeteren en uitbreiden van 
de publieke middelen waar nodig, en het verlagen van de prijzen waar mogelijk. We delen niet 
alleen materiaal, maar vooral ook kennis – we stimuleren actief kennisdeling binnen de 
werkplaatsen: vanuit onszelf, tussen gebruikers, en via georganiseerde momenten.

Naast de publiek beschikbare ruimtes zullen wij ook ateliers en kavels onderverhuren aan mensen 
en initiatieven die vastere plek nodig hebben en graag mede gebruik willen maken van de 
werkplaats en middelen, en onderdeel willen worden van het kennisnetwerk.



Onze invulling
Hoe gaat dit er uit zien?
De hoop is dat de locatie zelf op alle vlakken een demonstratie wordt van hoe het anders kan: De 
ruimtes zelf worden waar mogelijk ontwikkeld met herbruikte bouwstoffen, inboedel en 
gereedschap zal grotendeels bestaan uit gebruikt en (door ons) gereviseerde middelen, spoelwater 
zal zoveel mogelijk worden geput uit hemelwater, lokaal wat lokaal kan, oud wat niet nieuw hoeft. 

Dit dient twee doelen: Heel praktisch gezien houdt het het initiatief goedkoop, en daarmee 
toegankelijk. Maar, de hoop is natuurlijk met name dat het inspireert, en laat zien hoe veel er kan 
met minder.

Wat brengen wij zelf in?
Allereerst parkeren wij per direct praktisch al onze eigen inrichting en gereedschap in de werkplaats
– werkbanken, handgereedschap, elektrisch gereedschap, soldeerstation, labvoedingen, etc. De 
deeleconomie begint vanaf dag één, en we geven zelf graag het goede voorbeeld.

Hiernaast zullen we beide full time aanwezig zijn voor begeleiding, tips, sparren, en meedenken – 
hierbij zijn wij in loondienst van de stichting, en is ons loon initieel vastgesteld op €2000,- bruto per
maand bij fulltime. Gezien er zeker in de eerste fase een stuk meer werk dan geld zal zijn, zullen 
wij hierbij ook behoorlijk wat van onze eigen tijd gaan investeren.

Wat hebben we van jullie nodig?
Dit concept valt of staat met jullie medewerking, en die kan in veel vormen komen.
Uiteraard is een monetaire donatie iets waar we altijd veel mee kunnen, maar ook donaties in de 
vormen van gereedschap, middelen, of diensten kunnen we goed gebruiken. Denk hierbij aan 
gereedschap en inrichting, of bijvoorbeeld klus- en bouwwerk, elektra, etc. Al kom je een dagje 
vegen aan het eind van de rit, alle beetjes helpen!


